
Palmpasen in de brievenbus (i.v.m. corona)

Palmpasen in de brievenbus

De palmpaasstok is een mooie traditie: 
want

1. Je brengt een vroege paasgroet naar 
iemand die ziek of alleen is

2. Je vertelt het verhaal van de Goede 
Week ermee

3. Je geeft iets moois van jezelf weg aan 
een ander.

Maar hoe moet het dit jaar? Maak een 
mini palmpaasdoosje dat door de 
brievenbus kan. Het is gemaakt van een 
leeg luciferdoosje en daarin alle 
onderdelen in miniatuur.

Nodig:

• luciferdoosje
• restjes gekleurd papier en crêpepapier
• twijgjes en draad, choco-eitje, enkele rozijnen, topje buxus,
• stukje matze of cracker
• lijm, stiften, schaar, pen

Doen:

• Beplak de huls met een leuke kleur, versier hem (op jouw
manier)

• Maak een kruisvorm van stukjes twijg en draad. Uit papier
knippen kan ook

• Knip dunne reepjes crêpepapier en leg ze in het doosje
• Pak eitje uit, halveer het en pak beide delen weer in
• voeg het topje van een buxustakje toe
• Knip en schrijf een kaartje als groet (hier in hartvorm)

Tot slot: Leg alles mooi in het doosje, met jouw groet bovenop 

Voor wie maak jij een doosje?

BETEKENIS
Palmtak: ‘Hosanna’, de mensen
haalden Jezus met gejuich binnen. 
Broodhaan: ‘Verloochening’, Petrus
liet Jezus in de steek. Toen kraaide
er een haan. Petrus kreeg spijt. 
Rozijnen: ‘Verraad’, de dertig
zilverlingen die Judas kreeg voor zijn
medewerking. Hij kreeg wroeging en
bracht ze terug.
Kruisvorm: Jezus sterft aan het kruis. 
Slingers: 'Pasen', Jezus verrijst uit 
de doden, Hij leeft. 
Eitjes: 'Nieuw leven' in de lente,
na de vasten vieren we feest!

TIP: De 'BETEKENIS' kun je printen in een klein lettertype, uitknippen en onderin het doosje leggen



Afkomstig van de website https://www.geloventhuis.nl/
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