
'Heiligen' en 'heilig zijn'

was het onderwerp tijdens de jeugdcatechese op zondag 26 januari jl. Voordat 

we iets kunnen leren over en van heiligen is het goed om na te denken over 

wat 'heilig' zijn nu is.

Daarom hebben we even gevoeld en geroken

aan een 'heilig' boontje. Wat is dat nu precies?

De boontjes gaan mee naar huis en wie weet

kunnen jullie het thuis met wat water en watjes

laten ontkiemen. We kwamen er achter dat

'heilig' toch iets speciaals en bijzonders is.

Natuurlijk is een 'heilig boontje' niet iets wat je graag wilt horen over jezelf. 

Het is een uitdrukking die betekent dat je 'doet alsof je perfect bent', en 

perfect is (bijna) niemand. We hebben even nagedaan hoe dat eruit ziet als je 

perfect bent. Heilig zijn betekent heel-zijn, verenigd zijn, oftewel dat je een erg

goed mens bent. Het heeft met God te maken, je bent erg dichtbij God. Je 

kunt het vergelijken met een trap oplopen. Elke trede die je neemt kom je een 

beetje verder, word je een beetje 'beter' mens. En als je heel ver bent, dan 

ben je dichtbij God .Dan sta je in Zijn licht. We geloven dat er in de hemel 

allemaal goede, heilige mensen zijn. Natuurlijk maakt iedereen fouten en dat is

helemaal niet erg. Daar leer je van! En het is nodig om te groeien. Geluikkig 

hoef je het niet alleen te doen. Je kunt God vragen om hulp.“Heilig zijn“ 

betekent heel-zijn, verenigd zijn. We hebben allemaal kaartjes met goede 

daden op een ladder op een schilderij, gelegd: Het moeilijkste bovenaan en het

makkelijke onderaan.


