Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven

‘Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven’is de eerste van
de zeven werken van barmhartigheid waar wij binnen onze kerk,
in het jaar van de barmhartigheid, aandacht aan willen geven.

De vasten actie heeft dit jaar als thema
‘water, bron van alle leven’ .

Wat betekent water voor u? Waar komt het vandaan en waar gaat
het naar toe? Om ons heen is er water in overvloed, soms zelfs te
veel en geeft dit overlast. Waar vaak iets teveel is, is er ergens
ook een tekort, daar is water een kostbaar goed, niet in
overvloed en al helemaal niet voor consumptie.

Hoeveel water gebruiken wij dagelijks en waarvoor, waar zit het
allemaal in? Kan dat wellicht wat minder. Kunnen wij
barmhartig omgaan met water, delen en zuinig zijn zodat wij
ook anderen te drinken kunnen geven?

Kan water een ‘bron’ van inspiratie zijn voor ons allen?

Vanaf aswoensdag (10 februari) zullen er bij onze deuren van
barmhartigheid post-its en pennen liggen waar u bovenstaande
vragen voor u zelf kunt beantwoorden. Deze post-its kunnen op
een deur geplakt worden. Hier wordt later in deze periode
aandacht aan gegeven. Op deze wijze willen we elkaar, binnen
onze kerk inspireren.
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