
Brood om van te eten

Actie van de werkgroep Diaconie/Caritas voor de voedselbank
van zondag 5 oktober tot en met zondag 26 oktober.

Voedselbanken zijn in Nederland in opmars. Steeds meer mensen en 
gezinnen moeten een beroep doen op de Voedselbank om in hun dagelijkse 
behoeften te kunnen voorzien. Armoede wordt steeds groter.

Hoe komen mensen eigenlijk bij de voedselbank terecht?
Hoe arm moet je zijn?
Wie werken er bij de voedselbank?
Hoe komt de voedselbank aan het eten?
Hoe komt het eten dan weer bij de mensen?
Allemaal vragen waar wij vanuit onze gemeenschap aandacht aan willen 
geven. 
Tijdens de viering van 5 oktober starten we daarom een actie voor de 
voedselbank. Na de koffie op die zondag komt Jose Jansen van de 
voedselbank iets over hun werk vertellen.
Daarnaast kunnen wij in de maand oktober ook zelf ons steentje bijdragen 
door goederen mee te nemen voor de voedselbank.
Wat kunt u bijdragen:

- Koffie
- Thee
- Rijst
- Pasta
- Saus voor pasta; in pot of droge saus
- Vlees (in blik, zoals bijv. Smac)
- Potgroente
- Soep, liefst in blik

- Tonijn of zalm, in blik
- Broodbeleg (in pot)
- Wasmiddel
- Afwasmiddel
- Allesreiniger
- Tandpasta
- Closetpapier

De hele maand oktober staan er in de hal van de kerk kratjes die met uw 
gaven gevuld kunnen worden. We hopen dat u allemaal mee doet!
Hieronder kunt u een brief van Jose Jansen van de voedselbank lezen, 
waarin zij zichzelf voorstelt.

De werkgroep Diaconie/Caritas
Pastor Dorenda Gies, Regien Ramaglia-Werkman, Joop Leeuw



Vrijwilliger bij de voedselbank

Ik ben Jose Jansen en zal op 5 oktober in jullie kerk voorlichting geven 
over de Voedselbank Meppel.
Vorig jaar in juli ben ik begonnen als vrijwilligster. Een van de 
belangrijkste redenen voor mij om dit werk te gaan doen was het besef dat 
er mensen in ons land wonen die niet kunnen rondkomen van hun inkomen. 
Mensen die hun kinderen geen warme maaltijd voor kunnen zetten. 
Kinderen die niet mee kunnen op schoolreisje als er vanuit derden niet iets 
geregeld kan worden. Sinds ik dit werk doe is het aantal mensen dat 
gebruik moet maken van de voedselbank enorm gestegen. De crisis is hier 
een grote oorzaak van. Mensen worden b.v. werkloos en raken hierdoor in 
ernstig financiële problemen. Zij kunnen dan, nadat zij uitgebreid 
gescreend zijn, gebruik maken van de Voedselbank.

In Meppel hebben wij eens in de twee weken een uitgifte van producten. 
Deze producten zijn o.a. afkomstig van giften van grote en kleine 
bedrijven, kerken en acties vanuit elke hoek van de samenleving. Ook 
worden er regelmatig acties gehouden om geld in te zamelen. Dit geld 
wordt dan meestal weer omgezet in producten. Uiteraard heeft de 
voedselbank zelf ook geld nodig om te zorgen dat het kan blijven bestaan. 
Denkt u hierbij aan onze vrachtauto, de daarvoor benodigde brandstof en 
de huur van de loods waar wij onze producten opslaan.

Alle Voedselbanken in Nederland werken uitsluitend met vrijwilligers.  Dit 
betekent dat alles wat er binnenkomt ook daadwerkelijk terecht komt bij de 
mensen die het nodig hebben. In Meppel bestaat de groep uit ongeveer 35 
vrijwilligers. Samen met een werkgroep houden zij de toko draaiende. De 
werkgroep bereidt voor en ondersteunt o.a. de acties. De voedselbank 
Meppel  doet zelf ook veel om aandacht te krijgen voor het groeiende 
armoedeprobleem binnen de gemeente Meppel.
Dit o.a. door het geven van voorlichting op scholen en in kerken. 

Op 5 oktober start de actie in uw kerk. Hierbij nodig ik u uit voor deze 
voorlichting. Ik hoop hiermee een groot aantal parochianen te bereiken. 
De Voedselbank Meppel heeft uw hulp hard nodig!

Bij voorbaat dank,   

Met vriendelijke groet, Jose Jansen


