
Column bisschop De Korte
VEERTIGDAGENTIJD  

Voor mij is de Veertigdagen- of Vastentijd, zoals waarschijnlijk voor de 
meeste christenen, een tijd van nadere  bezinning als voorbereiding op 
het opstandingsfeest van Christus. De evangelietekst van Aswoensdag 
kan ons helpen bij die bezinning. Jezus spreekt in dat evangelie over 
zowel gebed, aalmoezen geven als vasten. Feitelijk vraagt Jezus ons om 
recht te doen aan God door ons gebed, aan onze naasten door het geven 
van aalmoezen en aan onszelf door te vasten.  

De Vastentijd geeft de mogelijkheid om  letterlijk ruimte in ons te 
maken. Tegen die achtergrond wordt mijn vasten nauw verbonden met 
de naaste en mijn omgang met God. Als wij eerlijk in de spiegel kijken, 

moeten wij  vaak erkennen dat ons leven erg egocentrisch kan worden. Het hele bestaan draait dan om 
mijn eigen ik en  mijn eigen belangen. Door het vasten, mede ook  door matigheid in voedsel en drank,
ontstaat er ruimte om in die andere  spiegel van het evangelie te kijken. In het evangelie nodigt 
Christus ons uit zorgzaam en dienstbaar om te gaan met de medemens en God de eer te ge

ven die Hem toekomt. Wie de medemens en de schepping dient, dient uiteindelijk ook de Schepper. 

De Veertigdagentijd is heel bijzonder ook een tijd van verzoening. Onze onderlinge relaties kunnen 
koud worden of zelfs kapot gaan. Juist de voorbereidingstijd op het Paasfeest kunnen wij gebruiken 
om bekoelde relaties te vernieuwen en verbroken relaties te herstellen. Pasen heeft niet voor niets te 
maken met nieuw leven. De Veertigdagentijd kan zo een tijd worden van transformatie, van 
omvorming naar Christus toe. Mijn eigen ik mag steeds meer door Jezus worden omgevormd. En is 
Christusgelijkvormigheid niet het hart van christelijke spiritualiteit? Vanuit die overtuiging wens ik u 
allen een vruchtbare Veertigdagentijd op weg naar de Paasfeest, de viering van het nieuwe leven dat 
de gekruisigde Christus van de Vader ontvangen heeft. 

Mgr. Dr. Gerard de Korte 

Zaterdagochtend  18 april  Joure
IMPUSLDAG PAROCHIEFUSIES

Op zaterdag 18 april organiseert het bisdom Groningen-Leeuwarden 
opnieuw een Impulsdag Parochiefusie. Deze dag is bedoeld voor leden 
van de (nieuwe) parochiebesturen, project- en stuurgroepen en pastorale 
beroepskrachten. Het programma ziet er als volgt uit: 

09.00 uur Inloop met koffie en thee
09.30 uur Opening door bisschop Gerard de Korte
09.40 uur Presentatie met filmbeelden door pastoor Anton de Vries over 
‘Film en Catechese’

10.30 uur Pauze met koffie en thee
10.45 uur Workshops, inleidingen en vragen in drie groepen: 

1. Hoe betrek je jongeren bij de parochie
In de Kanaalstreek hebben ze goede ervaringen met het betrekken van jongeren bij de parochie. 
Jongerenwerkster Krista Russchen vertelt erover samen met enkele jongeren. 

2. Het samenvoegen van financiën
Enkele ervaringen uit de praktijk en tips door Wytse Franzen en Cor Smits van de Z. Titus Brandsma-
parochie in Bolsward. 



3. Het beheer van gebouwen  
Het beheer van gebouwen in de fusieparochies en de mogelijkheid van energiebesparing door Jur 
Bekooy en Marcel van Santen van de Stichting Oude Groninger Kerken.

12.00 uur Gezamenlijke afsluiting met een lied
12.15 uur Lunch

Zaterdag 18 april van 9.00-13.00 uur
Parochiecentrum H. Mattheüs
Midstraat 110
8501 AV Joure

Opgave bij Lisette Winter: l.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl of 050 - 406 5888

Woensdag 11 maart Bonifatiuskerk Leeuwarden
MANOU KEIRSE OVER VERDRIET EN ROUW

De bekende Vlaamse klinisch psycholoog Manou Keirse heeft 
verschillende boeken geschreven over verdriet en rouwverwerking zoals 
‘Vingerafdruk van verdriet’, ‘Later begint vandaag’ en ‘Kinderen helpen 
bij verdriet’. Hij  luisterde meer dan 40 jaar naar mensen in verdriet en 
reikt vanuit deze rijke ervaring suggesties aan die kunnen helpen om 
verdriet te overleven en voor de omgeving om mensen beter te begrijpen 
en tot steun te kunnen zijn. Op woensdag 11 maart spreekt hij om 19.30 
uur in de Bonifatiuskerk in Leeuwarden. De toegang is slechts vier euro 

inclusief koffie en thee. Opgave via telefoonnummer  058-2120984 of via de email: 
info@titusbrandsmaparochie.nl .
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