
Roemenië
Wij willen naar school!

Voor dit Adventsactie-project blijven we relatief 
dicht bij huis. In het Europese Roemenië leven veel 
zigeuners, Roma genaamd. In de hoofdstad 
Boekarest zitten veel Roma vast in een vicieuze 
cirkel: ze leven in diepe armoede, ze volgen geen 
onderwijs en ze moeten bedelen voor hun eten. 
Tienerzwangerschappen, afwezige vaders en 
discriminatie zijn aan de orde van de dag. Omdat ze niet of nauwelijks 
onderwijs hebben gevolgd, is het vrijwel onmogelijk een baan te vinden. 
Bedelen en ‘de straat’ zijn dan vaak de enige opties. Bovendien heeft ook in 
Roemenië de crisis toegeslagen. 

Xavier de Carmantrand zet zich met een team vrijwilligers in voor de Roma in 
het zuidelijk deel van Boekarest. De wijk waarop zij zich richten, is berucht om 
zijn geweld, armoede, diefstal en drugshandel. De huizen in de wijk zijn 
ronduit slecht. Sommige mensen leven zelfs in krotten.

Xavier de Carmantrand en zijn team zorgen ervoor dat de Roma-kinderen 
naar school kunnen. Ze betalen voor de schoolmaterialen, zoals schriften en 
pennen en de kosten voor een warme maaltijd, tussen de middag. Dit team 
begeleidt de kinderen bij hun huiswerk, waardoor zij hun school willen 
afmaken. Daarmee hebben zij een beter toekomstperspectief.

Ook de volwassenen in de wijk krijgen steun van Xavier en zijn team, door ook 
hen een opleiding en psychologische hulp aan te bieden en wanneer nodig 
ook medische en praktische noodhulp. Ze krijgen bijvoorbeeld medische 
behandelingen, meubels of schoenen wanneer zij dat zelf niet kunnen 
betalen. Vanuit Adventsactie willen we het werk van Xavier de Carmantrand 
en zijn team steunen met € 30.000.


