
Groen Geloven, hoe doe je dat? 
Groen Geloven, iets voor jou?

Een thema-avond over groen geloven o.l.v. Marjolein Tiemens-Hulscher.
Marjolein is van huis uit bioloog, heeft tien jaar onderzoek gedaan in de 
plantenbiotechnologie. Het werken met planten versterkte haar verwondering 
over de natuur en de schepping. Maar ook haar zorgen over onze Aarde namen 
toe. Wij overvragen haar draagkracht. 
Omdat Marjolein  ook gelovig is en kerkelijk betrokken,  is zij begonnen met 
Groen Geloven ( biedt workshops, cursussen, lezingen, gastcolleges en advies). 
Het motto van Groen Geloven is : Groen Geloven is duurzaam doen!, en wil 
inspireren om, al of niet vanuit het geloof, na te denken over duurzaamheid. Wat 
betekent duurzaamheid voor jou, voor de kerk, en voor de keuzes in ons 
dagelijks leven? 
De inhoud van de avond: relatie geloof en duurzaamheid (Groen Geloven). De 
zorg voor de schepping zou een vanzelfsprekend onderdeel van ons geloof 
moeten zijn. Maar binnen de kerk is het lange tijd geen hot issue geweest. 
Paus Fransicus heeft in 2015 een belangrijke sociale encycliek geschreven: 
Laudato Si', in nauwe samenwerking met deskundigen die de klimaattop van 
Parijs hebben voorbereid. Hij houdt ons voor: echte christenen moeten zich echt 
bezighouden met de toekomst van onze aarde, die ons door God gegeven is.
Marjolein Tiemen wil in haar lezing aandacht schenken aan de relatie die er is 
tussen geloof en duurzaamheid (zorg om de schepping), de encycliek Laudato Si',
en aan de tien geboden voor het milieu. Bovendien zal zij het thema ook plaatsen
binnen de werken van barmhartigheid. Dat zijn er zeven, maar als achtste is 
daaraan toegevoegd: de zorg om de schepping.

Meer info over Marjolein Tiemens en GroenGeloven:  
https://groengeloven.com

Wat: Thema-avond over Groen Geloven
Waar: O.L.V. Visitatiekerk Blankenslaan2 Hoogeveen
Wanneer: Dinsdag 28 mei 19.30 uur

https://groengeloven.com/

