
Uitnodiging
om met elkaar de Goede Week

te vieren en beleven

De vieringen van de Goede Week van Palmzondag tot en met Pasen vormen één geheel
en kunnen niet los van elkaar worden gezien. In de Goede Week gaan wij samen met Jezus 

op weg naar de opstanding, door lijden en sterven heen. Op weg naar nieuw leven....
Daarom heet deze week ook “Goede” Week, omdat het leven sterker is dan alle dood.

Wij willen U en jullie uitnodigen om deze bijzonder week met ons mee te vieren!

* Palmzondag 10.00 uur  Schoolgezinsviering met schoolkoor pastor Gies *

Op Palmzondag trekken de kinderen met de Palmpaasstok de kerk door, zoals Jezus Jeruzalem
binnentrok. Die stok vertelt in een notendop het hele verhaal van lijden, sterven en opstanding van Jezus.

Iedereen ontvangt tijdens die viering een gezegend palmtakje.

* Witte Donderdag 19.00 uur Gezinsviering met kinderkoor pastor Gies *

Deze dag wordt genoemd naar de liturgische kleur van het feest: wit. We gedenken in de viering
dat Jezus het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen vierde voor zijn dood.

* Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg DOLP *

Op het uur van het lijden en sterven van Jezus gaan we langs de kruiswegstaties en gedenken
Hem en allen die in deze tijd hun kruis moeten dragen…

* Goede Vrijdag 19.00 uur Viering met Jongerenkoor pastor Gies *

In een sobere, gedragen viering lezen we het lijdensverhaal en staan stil rond het kruis in de kerk.
U kunt bloemen bij het kruis leggen (graag wit en geel) als teken van medeleven, 
maar ook als teken van hoop. Wij mogen immers al uitzien naar de opstanding.

Daarom heet deze vrijdag ook Goede Vrijdag. Jezus volbrengt zijn taak hier op aarde.

* Paaszaterdag 22.00 uur Viering op weg naar het Licht… pastor Gies *
met het Gemengd Koor

In deze nacht wordt de nieuwe Paaskaars, het nieuwe Licht de kerk binnen gedragen als teken
van hoop en opstanding en steken we zelf een lichtje aan. We worden herinnerd aan onze doop

en besprenkeld met water, teken van hoop en nieuw leven.

* Paasmorgen 10.00 uur Hoogfeest van Pasen pastor Okonek * 
met kinderkoor en jongerenkoor

Op deze zondag vieren we de verrijzenis van de Heer. Het is een uitbundige feestdag.
De Heer is waarlijk opgestaan! Er is een nieuw begin van leven! Er is weer licht!

Van Harte welkom!
De pastores en de werkgroep Liturgie


