Dorenda Gies 12,5 jaar pastor

Het is niet eenvoudig om iets te organiseren buiten de pastor om, maar het complot
heeft binnen onze parochie gewerkt.

In deze feestelijke viering willen wij graag even aandacht schenken aan het feit dat
Dorenda Gies 12,5 jaar geleden, augustus 1999, tot pastor is benoemd.
Daarom wil ik Dorenda en Jan vragen om hier even te komen staan.

Dorenda en natuurlijk Jan ten eerste van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

12,5 jaar pastor, toen ik hierover nadacht vroeg ik mij af in wiens dienst doet een
pastor dat?

Als iemand 12,5 jaar bij een werkgever heeft gewerkt dan is dat duidelijk in wiens
dienst hij dat doet, maar voor een pastor is dat toch anders.

Een pastor doet het in de eerste plaats in dienst van Onze Lieve Heer, daarnaast heb
je een dienstverband en word je benoemd door het Bisdom en uiteindelijk doe je je
werkzaamheden voor een parochiegemeenschap.

Dorenda in deze 12,5 jaar heb jij voor twee samenwerkingsverbanden gewerkt, je
bent begonnen in Frederiksoord, Steggerda en Wolvega en in oktober 2008 heb je de
functie aanvaard in het samenwerkingsverband Beilen, Hoogeveen en Meppel. Van
deze 12,5 jaar ben je nu 3,5 jaar werkzaam binnen onze parochie en
samenwerkingsverband. Niet alleen jij was hier werkzaam, maar in de periode dat jij
alleen voor dit samenwerkingsverband stond heeft Jan jou op velerlei wijzen
ondersteund, daarvoor willen wij jou en Jan dan ook van harte bedanken.

Als wij naar de tekst van de voorbede van vandaag kijken:

Dat jij ons mag blijven leiden en dat de wisselwerking mag blijven bestaan, waarbij
wij samen op het pad van Jezus durven gaan met, de blijde boodschap van liefde en
vrede.

Dorenda en Jan nogmaals hartelijk bedankt en proficiat met dit jubileum.

Bij een jubileum hoort ook een cadeautje, dit wil ik je graag namens de gehele
parochiegemeenschap aanbieden. Met dit cadeau kun je samen met Jan een heerlijk
avondje genieten. En natuurlijk hoort er ook een bos bloemen bij.

Na de viering is er natuurlijk koffiedrinken met een lekkernij. Ook kunt u uw bijdrage
leveren door uw felicitaties op het papier te zetten, dat in de hal van de kerk hangt.

En zingen wij samen met het kinderkoor Lang zal ze leven.



